Beste mensen,

Ooit zag ik in het Duitse Miinster een bordje aan de preekstoel in een van de kerken
hangen: Uit veiligheidsoverwegingen niet betreden! (in het Duits, uiteraard). Daar zit een
aardige dubbelzinnigheid in, waarschijnlijk onbedoeld. Het waarschuwingsbordje zal te
maken hebben gehad met de krakkemikkige staat van die oude kansel, maar de kansel is
ook in ander opzicht een hachelijke plaats. Je moet weten wat je daar wel en niet kunt
zeggen, of soms moét zeggen. Het waagstuk van de prediking, zoals de titel van een boekje
van prof. Miskotte luidt.

Deze week stond ik op een bijzondere kansel (zie de foto in bijlage), in het Friese
Eernewoude (Earnewald), waar ik gevraagd was om een lezing te geven over dat
‘gevaarlijke’ onderwerp van de preek.

Morgenochtend hoop ik weer op de eigen vertrouwde kansel te staan, omdat ik mag
voorgaan in onze viering. We lezen het roepingsverhaal van de eerste leerlingen, maar in de
uitleg zal het gaan over het thema Elkaar niet verliezen, mede naar aanleiding van het begin
van de Eerste brief aan de Korintiérs. 10.00 uur aanvang, organist is Luuk Tuinder. Van harte
welkom uiteraard.

In de voorbeden zal ik ook aandacht vragen voor de Week van gebed voor Eenheid. In Vries
doen we daar niet echt iets aan (helaas), maar door het hele land (en wereldwijd) worden er
in deze week in allerlei kerken gezamenlijke gebedsvieringen gehouden. Dit jaar is het
thema Doe goed en zoek recht, aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat
Minnesota, waar twee jaar geleden de gruwelijke moord op George Floyd plaatsvond. Er is
daarom dit jaar bijzondere aandacht voor de verdeeldheid die wordt veroorzaakt door het
onrecht van ongelijkheid en racisme.

Dan een aantal activiteiten in de komende week:
Dinsdag vergadert de kerkenraad.

Op donderdag 26 januari begint in Nederland en Vlaanderen de Week van de Poézie. Voor
die gelegenheid heeft de ambtsgroep Leren ds. Peter van de Peppel uit Assen, deskundige
op dit gebied, uitgenodigd om zowel 's middags als s avonds een bijeenkomst te houden.
Het thema van de Week van de Poézie is “Vriendschap”.

Vriendschap: vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven, inspireren. Vrienden zijn een
essentieel deel van wie we zijn en worden. Ook poézie kan je vriend zijn. Gedichten helpen
ons om vreugde en verdriet te delen, om die gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf
geen woorden hebt.

Ds. Van de Peppel leest met ons gedichten bij dit thema en licht ze toe.

En dan is er ook nog plaats voor uw eigen poézie. Neem maar mee een bekend, minder
bekend of uw eigen gedicht en draag het voor. Zo beleven we een mooie middag en avond
rondom mooie gedichten.

De middag begint om 15 uur. De avond om 20 uur. Beide keren in het Ontmoetingshuis.
Van harte welkom, ook voor introducées!



Verder attenderen we graag nog even op de lopende actie Kerkbalans. Om alle kerkelijke
activiteiten mogelijk te maken, is het nodig dat we allemaal ons financiéle steentje bij blijven
dragen. We prijzen ons gelukkig met de steun die we ieder jaar weer ontvangen, maar
beseffen ook dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Zeker niet in financieel onzekere tijden.

Als afsluitende groet, een link naar een mooi lied uit ons liedboek, gezongen en van een
toelichting voorzien op de site van Petrus.

Met vriendelijke groet, Bert Altena



https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/als-gij-er-zijt-wees-dan-aanwezig/?utm_source=Nieuwsbrief+Petrus&utm_campaign=8cc1b959fd-nieuwsbrief_petrus230114&utm_medium=email&utm_term=0_17f0a186e0-8cc1b959fd-55761259

