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Doet u  
met ons 

mee?



Kerst 2020….

Samen aan tafel, een droom? 
Esther de Vegt

Ik zie een lange tafel voor me. De tafel is 
feestelijk gedekt en bezaaid met lekker 
eten en drinken. Aan die tafel zitten 
mensen, jong en oud en alles 
daartussenin. Ze praten over het leven, 
over het geloof en hoe ze daarin hun 
weg zoeken en vinden. Ze lachen, slaan 
een arm om elkaar heen of zitten stil te 
genieten. Eromheen zie ik spelende 
kinderen, die af en toe iets lekkers van 
de tafel komen pakken. Toevallige 
voorbijgangers schuiven aan, omdat ze 
zich welkom voelen. Sommigen blijven, 
anderen drinken een glas en gaan weer 
verder. Na de maaltijd gaat iedereen, 
lichamelijk en geestelijk gevoed, weer 
verder om elk op hun eigen plek verder 
vorm te geven aan leven in geloof. 

Zo ongeveer ziet voor mij een gemeente 
van Christus eruit: als een plek waar 
iedereen welkom is, waar mensen elkaar 
ontmoeten, waar ze van elkaar leren en 
waar ze samen iets van God mogen 
ontdekken. Waar je mag blijven als je het 
er fijn vindt, maar waar je ook altijd even 
mag aanhaken en dan weer door. Een 
ideaalplaatje? Ja, maar een mens mag 
dromen, toch!? 

Bouwen met vallen en opstaan…

De werkelijkheid is uiteraard 
weerbarstiger dan dit droombeeld. 
Eerder schreef ik al vanuit de Herdershut 
over de vergelijking van een kerk, het 
huis van God, met een Legobouwwerk. 
Met alle leden van de gemeente bouwen 
we samen aan hoe we gemeente willen 
zijn. Soms blijkt een fundament stevig 
genoeg om op door te bouwen. Een 
andere keer bouw je een deel wat toch 
niet goed blijkt te werken en moet je het 
weer afbreken. Het kan ook dat je jaren 
geleden iets hebt gebouwd, wat nu een 
ruïne blijkt te zijn. Ga je het dan weer 
opbouwen, of is het rijp voor de sloop? 
En vaak ook is een nieuwe aanbouw iets 
om even aan te wennen, maar voelt het 
na een tijd als thuis. 

Kerstviering 2021…….

De nieuwe kanselbijbel

Bachcantate

Deel van het beamerteam…

Scheppingsverhaal in de Kliederkerk

Gedachtenisdienst

                                                                                



Zoeken naar verbinding…
Samen gemeente zijn is dromen van een toekomst waarin we samen gestalte geven aan christenzijn. 
Het is delen van verlangens, moeilijkheden, twijfels en enthousiasme. Het vraagt soms iets durven wat 
spannend of onbekend is. En het is vooral veel doen en er dan achter komen of iets werkt of niet. Dat 
proberen we steeds te doen in verbondenheid met de mensen in Vries en de omliggende dorpen. We 
vinden het belangrijk om niet alleen binnen die kerkmuren te blijven, maar over de drempel te stappen 
en te zien wat er leeft en speelt in het dorp. Waar mogelijk sluiten we aan bij andere mensen en 
initiatieven, omdat we graag ook kerk voor en in het dorp willen zijn. Dus ons kerkgebouw wordt niet 
alleen gebruikt voor zondagse vieringen, maar ook voor exposities, concerten en lezingen. We hopen 
dat dit ook mensen uitnodigt om eens bij ons over de drempel te stappen. Dit over en weer elkaar 
ontmoeten verrijkt ons als kerkelijke en burgerlijke gemeente. 

Bouwacties in het afgelopen jaar…
Om niet te veel in metaforen te blijven 
spreken: laten we eens kijken naar een 
aantal onderdelen van onze gemeente die 
we in het afgelopen jaar hebben 
gebouwd, nieuw of al bestaand.

‘Biebels, Bomen en Bloazen’ 
Dit jaar in het teken van 75 jaar 
Bevrijding. Een kerkdienst in de 
buitenlucht, dus letterlijk drempelloos. 
Muziek van de harmonie, een lunch 
verzorgd door Plaats de Wereld, 
ontmoeting met gemeenteleden, 
dorpsbewoners en toevallige 
voorbijgangers: dit raakte voor mij mijn 
droombeeld van gemeentezijn. 

Bonifatius festival 
Een succesvol festivalweekend, een heuse 
festivalcamping en activiteiten voor 
iedereen. Ook hierin kwam de kracht van 
dorpskerk zijn heel mooi tot uiting. 

Natuurlijk hangen we als gemeente niet 
van successen aan elkaar, soms 
rommelen we maar wat aan of kabbelen 
wat voort in hetzelfde tempo. Ook dat 
hoort bij kerkzijn. 

Vandaag geven voor de droom van 
morgen…
Om dromen waar te maken hebben we 
simpelweg gewoon geld nodig, maar 
vooral elkaar. Om samen te blijven 
dromen, te delen, te durven en te doen. 
Zo kunnen we vormgeven aan een leven 
met God en elkaar. Ik blijf dromen van die 
lange tafel. Bouw jij en bouwt u het 
komende jaar weer mee?
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Wij een Groene Kerk ?!!!
Wij hebben ons 15 mei aangesloten 
bij het platform Groene Kerken met 
het feestelijk bevestigen van het 
bordje Groene Kerk naast de ingang 
van de kerk! Er is een werkgroep 
opgericht die activiteiten op elkaar 
kan afstemmen en ja we hebben ook 
een beroep op jullie persoonlijk 
gedaan. ‘Groene Kerk zijn’ raakt ons 
allemaal. O.a. consumeer je bewust? 
Waar haal je je producten vandaan? 
Hoe gaan we om met klimaat? Dit 
alles en meer zowel in materiële als 
immateriële zin. Het moet in onze 
genen gaan zitten! 
Kijk zelf eens hoe de Bijbel je kan 
inspireren om zorgzaam om te gaan 
met al wat leeft! En welk appel de 
Bijbel doet op jou om zorgvuldig en 
respectvol om te gaan met de 
schepping! Op de website (www.pkn-
vries.nl) kun je hierover meer lezen.

Eens, het wordt ons in deze tijd niet 
eenvoudig gemaakt en dan gebeurt 
het zo makkelijk dat je denkt, wat ik 
ook doe, het maakt allemaal niet uit. 
Dan denk ik zelf vaak aan de 
woorden van Reinhold Niebuhr: 
‘Geef me de moed om te 
veranderen wat ik kan veranderen. 
Geef me de wijsheid om te 
accepteren wat ik niet kan 
veranderen. Geef me het inzicht om 
het verschil tussen beide te zien’. 

Joke Gerds

Brandend braambos 

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen

Elizabeth Barret Browning  
(uit ‘Aarde mijn aarde’)

Feestelijke 
bevestiging 
van het 
bordje door 
de oudste 
en de 
jongste 
aanwezige 
in de 
viering

Pinksterviering 2022

http://www.pkn-vries.nl
http://www.pkn-vries.nl


Aan tafel met de kerkrentmeesters

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’– dat is een mooie slogan die past bij de 
Actie Kerkbalans. Eigenlijk hoeft dat nauwelijks uitleg, want we begrijpen allemaal wel dat 
voor niks de zon op gaat, maar dat het instandhouden van een gemeenschap veel vraagt 
van de leden. En dan gaat het zelfs om veel meer dan alléén geld. Geld is nooit meer dan 
één van de middelen om onze doelstellingen te realiseren, maar nooit een doel op 
zichzelf.

‘Aan tafel’, het inhoudelijke jaarthema van de PKN voor het jaar 2022/2023. We zijn 
ermee begonnen op de startzondag. Toen stonden er allemaal tafels in het schip van de 
kerk en was het een gezellige boel. 

Bij ‘Aan tafel’ denk je ook al gauw aan de Maaltijd van de Heer, die we regelmatig met 
elkaar vieren en waaraan iedereen mag mee doen! ‘Aan tafel’ kan ook gewoon de maaltijd 
zijn met je eigen gezin of met vrienden, of het stamppotbuffet! Samen eten geeft 
verbinding en je voelt je dan ook op elkaar betrokken. Al hoorde ik laatst van iemand dat 
er bij hen thuis aan tafel tijdens de maaltijd vooral niet gepraat mocht worden, maar dat 
er in stilte werd gegeten.

‘Aan tafel’, een plek voor iedereen
Dit veronderstelt binnen de gemeenschap van de kerk volgens mij dat er voor iedereen 
een plaats is en dat er ook voor iedereen voldoende is, en ook dat een ieders bijdrage 
even veel waard is!
Als we werkelijk met elkaar op die manier de maaltijd kunnen gebruiken, kunnen we zo bij 
elkaar betrokken zijn, dat wij ook in moeilijke tijden een bloeiende en levendige 
gemeenschap mogen zijn. Dan is de kerk van morgen misschien zomaar binnen 
handbereik! 

Jouw bijdrage doet er toe!
Jacob Maat

De vluchteling

Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen  
van angst of honger of pijn.  
Ik hoop dat je nooit hoeft te kijken  
als je dochter brutaal wordt verkracht.
Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen  
omdat je eens zei wat je dacht.  
Ik hoop, dat je nooit wordt getreiterd  
omdat je iets anders gelooft.  
Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen  
als alles is weggeroofd.  
Ik hoop dat je nooit hoeft te zien  
dat het land onder je ogen verbrandt.  
Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken  
om asiel in een veilig land.

Maar stel dat het zou gebeuren,  
dan hoop ik voor jou en voor mij  
op een land dat ons zal omarmen  
en zegt: ‘Kom maar hier, je bent vrij!’

          




Toelichting begroting 2023
De begroting 2023 laat een tekort zien van € 47.500. Het overzicht is opgesteld 
volgens de indeling van het landelijk ingevoerde systeem FRIS (Financieel Rapportage 
en Informatie Systeem PKN). In de twee vorige jaren was corona een spelbreker, nu 
zitten we midden in de energiecrisis. Dat laatste laat grote sporen na in onze begroting. 
Het tekort is ongekend hoog en ook niet passend binnen ons meerjarenplan 
2020/2023. Om ervoor te zorgen dat energie ons niet gedurende meerdere jaren 
parten speelt, werken we aan een duurzame oplossing, maar dat kost veel meer tijd 
dan we hadden gedacht.

Opbrengsten onroerende zaken
Uitgaande van een optimale situatie zou op basis wat in het verleden is behaald, een 
opbrengst van ca.€ 24.000 mogelijk moeten zijn. Daarnaast ziet u verderop onder 
bestemmingsreserves de SIM subsidie van de overheid (Stimulering Instandhouding 
Monumenten) en de vaste bijdrage van de Stichting tot Behoud van de Dorpskerk, 
samen € 11.500. De prijzen voor verhuur van ruimten zullen per 1 januari 2023 
worden aangepast.

Rente en beleggingen
De begrote opbrengst is passend bij een normale situatie en een normaal risico. Voor 
de uitvoering van het beheer van gelden is het beleidsstuk Beheer Geldmiddelen 
Protestantse Gemeente Vries van toepassing, wat periodiek wordt geactualiseerd. Een 
behoorlijk deel is ondergebracht in duurzame fondsen van ASN Bank en Triodos. De 
resultaten tot en met november 2022 zijn ruim € 12.000 negatief. Dit wijkt niet veel 
af van de gangbare beleggingsresultaten in 2022. Vanaf 2017 tot en met heden is er 
nog steeds sprake van een positieve opbrengst en gedurende die periode was de 
variabele spaarrente nagenoeg nihil.



Opbrengsten levend geld
Een wat bijzonder term in het kerkelijk jargon. Het levend 
geld betreft de inkomsten uit de Actie Kerkbalans, 
Solidariteitskas, collecten en giften. Door de GIVT-app 
hebben we nog steeds een redelijke opbrengst uit collecten. 
We hopen dat ondanks de huidige algemene economische 
situatie u toch ook in 2023 weer ruim zult bijdragen.

Kosten kerkelijke gebouwen
De verhoging van deze post komt volledig voor rekening van 
de energieprijzen. We moeten door een aantal maatregelen 
het verbruik verder terugdringen. We komen tweemaal in 
aanmerking voor het energieplafond, er is een aansluiting 
zowel in de kerk als het Ontmoetingshuis. Het verbruik is 
echter hoger dan het plafond. We hebben voor het 
meerdere gerekend met de marktprijzen van oktober 2022.
 
Pastoraat
Onder deze post zijn de kosten van onze predikant (67%) 
en kerkelijk werker (44%) opgenomen. De predikanten in de 
PKN komen voor rekening van een landelijke kas en worden 
via een omslagstelsel bij de gemeenten in rekening 
gebracht. De kerkelijk werker is in dienst bij de plaatselijke 
gemeente op basis van een vast dienstverband.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Bij deze groep uitgaven komt het gemeenteleven volop aan 
bod, want het gaat hier om alle activiteiten die we samen 
doen, voor elkaar en met elkaar: Vieren, leren, pastoraat, 
jeugd en kerk in het dorp. 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Betreft de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk op 
basis van de totale baten en de afdracht voor de 
solidariteitskas. 

Salarissen en vergoedingen
Betreft de kosten van de kosters volgens de huidige 
arbeidsovereenkomsten (samen 17 uur per week). Het 
dienstverband met Alie Neef is na haar pensionering 
verlengd tot en met eind 2023.

Kosten beheer, administratie en archief
Betreft de algemene kosten die gepaard gaan met de 
kerkelijke organisatie.

Trendmatige ontwikkelingen en tekort in meerjarenbegroting
Het tekort kan weliswaar uit het aanwezige vermogen 
worden gefinancierd, maar baart wel zorgen. We zullen 
gedurende het jaar de vinger aan de pols houden, met name 
wat betreft het energieverbruik. Vanaf 2024 dient er een 
nieuwe meerjarenbegroting te worden vastgesteld voor 
2024/2027. 

November 2022, Jacob Maat/Betsy Weemstra 

Gun ons nieuwe ogen 

die helderziende zijn voor 

de signalen 

van mensen om ons heen. 

Gun ons open oren, 

om het zwijgen van anderen 

op de juiste golflengte op te vangen 

Gun ons humor en takt 

in de omgang 

met lastige mensen; 

want ook doe plaatst u 

op ons levenspad. 

Gun ons een goed geheugen, 

voor wat anderen 

ons hebben toevertrouwd 

en wat wij voor hen 

hebben beloofd te zullen doen. 

Gun ons vasthoudendheid, 

om de tijd niet te verdoen 

met kleine onenigheden. 

Uw rijk kan niet worden gebouwd 

door zure mensen. 

Gun ons een blij gezicht 

en een glimlach 

die de spiegel is 

van een vrolijk hart,  

zodat anderen zich 

daaraan kunnen optrekken. 

Gun ons die gezindheid,  

die ook in Jezus stak, 

toen hij 

mens onder de mensen 

en vriend onder vrienden was. 

Alfred C. Bronswijk 


